"Geef mij maar een ladder”
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Danny voelt zich veilig als glazen-
wasser, wat Britse verzekeringsmaat-
schappijen ook mogen beweren.
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Antwerpse
glazenwasser niet
bang voor
‘gevaarlijkste
beroep ter wereld’

WILRIJK - Glazenwasser is
het gevaarlijkste beroep ter
wereld. Een beroep dat
meer risico’s met zich mee-
brengt dan soldaat, brand-
weerman of circusartiest.
Dat blijkt uit een studie
van de Britse verzekerings-
maatschappij Churchill In-
surance. Maar Antwerpse
glazenwassers blijven nuch-
ter. “Ons werk is net zo ris-
kant als je het zelf maakt.”

Ze zullen de verzekeringspremies
wel weer opslaan. Dal was de eer-
ste reactie van Danny Knockaert
(38) uit Wilrijk toen hij op internet
las dat zijn beroep is uitgeroepen
tot hel gevaarlijkste ter wereld.
"Glazenwassers zijn veranlwoor-
delijk voor hun eigen veiligheid”,
reageert Danny. "Op een bouw-
werf loop je altijd het risico dat ie-
mand anders iets op je hoofd laat
vallen.”

Achttien was Danny toen hij in
dienst ging in het glazenwassers-
bedrijf van zijn vader. En zestien
toen hij in de zomer al eens op de
ladder stond. "Mijn grootvader zat
al in het vak. Hij hing nog op der-

lig meter hoogte in een hools
mansstoeltje: een constructie me
een plankje tussen twee touwen
die met een haak aan de dakgoo
waren bevestigd.”

Tegenwoordig is de ouderwets:
bootsmansstoel vervangen doo
een modern en veilig exemplaa
en moetlen glazenwassers de no
dige veiligheidstuigjes dragen on
erin te mogen werken. Danny
“"Logisch, wanl je moel geen on
nodige risico’s nemen. Mijn maa
en ik doen alleen ladderwerk
maar niet hoger dan de tweech
verdieping. Daarboven zijn hoog
werkers verplicht.”

Stommiteiten

In zijn. carriére van twintig jaa
kan Danny zich vijf gevallen her
inneren van dodelijke ongevallen
“Allemaal van horen zeggen. ki
waarschijnlijk meestal mel eel
stommiteit als oorzaak. Wie zij1
gerond verstand gebruikt, wee
bijvoorbeeld dal je mel hard
wind geen ladder moet plaatser
tegen een aluminium wand. Ei
ook een nat houten terras is le
vensgevaarlijk om je ladder op b
zelten.”

Zoontjes Ruben en Kevin (12) er
dochter Elien (6) hebben nog wei
nig besef van het beroep van hu
vader, maar zijn vrouw Inge (35) it
wel eens bang. “ledere ochtent
zeg ik dat hij voorzichtig moe
zijn”, vertelt ze. "Maar gelukkic
weet ik ook dat hij een klus gerus
atslaat als hij het niet vertrouwlt.”
“Je zeker voelen is het belangrijk
ste”, bevestigt Danny. "En ik voe
me goed op een ladder. 1k werl
liever op een paar meter hoogte
dan dat ik met een geweer of
Iraakse bodem sta.”
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